
Blijf niet op afstand 
Preek n.a.v. Lucas 19:1-10 

Ds. Maarten van Loon, september 2016 

Liturgie 

Votum en zegengroet 

 

Zingen: Psalm 122 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Lucas 19:1-10 (NB: Jezus is op ‘pelgrimsreis’ naar Jeruzalem) 

Zingen: GKB gezang 55 

 

Preek 

Zingen: Opwekking 582 

 

Tien Geboden 

Micha 6:8 

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht 

te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” 

Geboden (aangepast) + liefdegebod 

Zingen: Psalm 15: 1, 2, 4 

 

Gebed 

 

Collecte 

 

Zingen: Opwekking 488 

 

Zegen 

 

Preek 
[1]Bekend verhaal ... maar … komt ons dicht op de huid. 

Want: meer overeenkomst tussen Zacheüs en jou en mij dan je denkt! 

Aandacht afgeleid door ‘Zacheüs in de boom’  bijzaak! 

Aandacht afgeleid door gegeven dat Zacheüs tollenaar is [dus heel anders dan ik]. 

Maar: meer overeenkomst dan je denkt!!! 

 

Zacheüs: wat wil hij eigenlijk? Hoe staat hij erin? 

[2]Vs. 2: “wat voor iemand Hij [Jezus] was” 

Z. mag dan tollenaar zijn [ ‘zondaar’], maar Jezus intrigeert. Niet zomaar iemand. 

Vast gehoord over Jezus. Maaltijden met tollenaars [Z. oppertollenaar]. 

Geneest, zoekt mensen op. Heel bijzondere man. Goddelijk?? 

Dus: wil wel eens weten wat voor iemand Jezus is. Suggereert: binnenkant. 

 

[3=zwart]Tegelijk: op afstandje. Liefst tussen de menigte [boom=bijzaak] 

Hij wil wel Jezus zien, maar liever niet dat Jezus hem ziet  Herkenbaar? 



 

Herkenbaar: iets drijft je richting Jezus. Maar … moet niet te dichtbij komen. Nog even niet. 

Zacheüs weet vast wel: hoe ik leef … past niet bij Jezus. De dingen die Hij zegt. Voor staat. 

Stel me zo voor: Zacheüs wil zijn leven niet zomaar opgeven. 

’t Is zo gegaan. Van ’t een komt ’t ander … en nu oppertollenaar. Hoog in de boom ☺ 

Alles zou op de kop moeten. “Eigenlijk … maar wat een gedoe zou het geven … en wat win ik ermee? 

Word ik dan niet meer gemeden door andere mensen?” Z. heeft ermee leren leven. 

Eigenlijk … Weet hij vast wel. En toch … je kan niet onder Jezus uit. Nieuwsgierig, ergens. 

 

Hier zit overeenkomst! 

Waar mag Jezus bij jou niet aankomen? Waarvan zeg jij/weet jij: “eigenlijk …” 

Eigenlijk zou ik niet zoveel moeten drinken, maar ja hele week hard gewerkt … 

Eigenlijk zou ik moeten stoppen met een beetje vervelend doen tegen die collega – maar ja, als je er een 

keer mee begint en iedereen doet een beetje mee … ga dan nog maar eens staan … 

Eigenlijk zou ik moeten ophouden met die ander uitschelden voor mongool [telefoontje van de week] 

Eigenlijk zou ik moeten stoppen met telkens kritiek te leveren op m’n kinderen of m/v .. eigenlijk zou ik 

een heel andere houding moeten hebben … maar doorbreek zo’n patroon maar eens … 

Eigenlijk zou ik filternet moeten nemen … 

Eigenlijk … ja, welke dingen houd jij afgeschermd? Waar mag Jezus niet bij? 

 

Ja, ik zit daar eigenlijk wel goed in die boom – zal Zacheüs gedacht hebben – denk jij. 

Jezus ziet me nu zeker niet. In de menigte had Hij me er nog tussenuit kunnen pikken … 

 

En dan komt Jezus eraan – en Zacheüs wordt op z’n wenken bediend: krijgt te zien wie Jezus is!! 

[4]Anders dan gepland: Jezus ziet hem wél. En plukt ‘m uit de boom: 

Zacheüs – vandaag moet ik bij jou zijn. Moet = goddelijk moeten [Lucas]. Liefde. 

Zacheüs had op afstandje willen blijven, maar Jezus komt [heel] dichtbij. 

Noemt zijn naam! 

Geen nummer. Ook niet: hé joh, jij daar tollenaar. Nee: “Zacheüs”. 

Zo doet Jezus dat als Hij je aanspreekt. Jij wordt aangesproken. 

Ja, met je zwarte bladzijden. Geen verhindering voor Jezus. Zit les in: onvoorwaardelijk. 

[5]Komt bij Hem thuis [overnachten zelfs] 

Bijzonder. Oosters: omgekeerd [i.p.v. uitgenodigd worden=eer] “Bedankt dat jij m’n gast wilde zijn” 

Taal van de liefde: tijd en aandacht – nog wel aan iemand die door iedereen gemeden wordt. 

Statement op zich: iedereen is Gods aandacht waard, dus ook die van jou. 

Voor Zacheüs zeker: niet afgewezen [6][wel door anderen]. Ondanks … Dus ontvangt hij Jezus vol vreugde 

 

[7=zwart]En dan gebeurt het … Zacheüs gaat het roer omgooien. Alleen: hoe komt dat zo opeens? 

Lezen we niet. 

Scriptie: stilzwijgend vanuit gegaan dat Jezus van alles gezegd heeft. Kan. Staat niks over! 

Misschien heeft Jezus wel helemaal niks gezegd. Soms is er zijn genoeg  liefdestaal. 

Soms woorden juist overbodig. Mss alleen even een blik van Jezus “Zacheüs, joh, je weet het wel hè” 

Of een arm op de schouder. 

Maar goed: we weten niet wat daar gebeurde. 

[8]Zacheüs gaat staan [echt een statement, ’t is hem ernst] Kijk, Heer 

Waar Jezus komt, waar Hij binnengelaten wordt, daar gebeurt wat! 

Waar zijn liefde [voor jou/heel diep] doordringt, daar worden duistere plekken verlicht. 

Zacheüs wist ’t al wel. Je hoort ‘m bijna zeggen “Had ik eigenlijk veel eerder moeten doen …” 

Zoals je zelf ook heel goed aanvoelt wat er niet bij Jezus past. 



Zacheüs blijkt goed opgevoed: hij weet dat je als je dingen gestolen hebt dat viervoudig moet vergoeden. 

En hij weet ook hoe belangrijk God het vindt dat je de armen helpt. [helft bezit] 

Geloven is: woord en daad. Niet: dankuwel mompelen en verder God/Jezus op afstandje houden. 

Dat is geen geloof. Ook niet eerbied/respectvol. Snapt Z. 

 

[9]Ga staan, net als Zacheüs [als dit nou een dienst van evangelische gemeente was, dan …] 

Ga staan – d.w.z. zeg tegen God: kijk, Heer, vanaf nu gaat het anders + maak daar werk van. 

Want: vandaag komt Jezus bij jou op bezoek. Moet Hij bij jou zijn. 

Zacheüs liet Hem binnen. Jij ook? 

 

Ik ben ervan overtuigd: het zal je vrijmaken. 

Ik moet /ik mag van alles niet … 

Nee, Jezus komt leven genezen.  

Juist als je dingen aan het licht laat komen. Door Jezus toe te laten. 

Pijnlijk? Ja. Mooi resultaat? Absoluut! Meer mens. Niet minder. 

 

Opvallend: [10]“Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen” 

Omdat Zacheüs Jezus helemaal als Heer binnenlaat in zijn leven. Gaat leven passend bij het koninkrijk. 

Ok, Jezus drong zich op. Moest. Zo doet Hij dat bij kinderen van Abraham [stammen]. 

Ja, ook bij jou 

En daarom: hoe reageer je? Laat je Jezus binnen? Laat je zijn liefde toe? 

[11]Daarvoor komt Hij. Ook naar/voor jou. 

Laat je je daardoor in beweging zetten. Want dat is wat die liefde in gang wil zetten. 

Ja, Jezus dringt zich ook aan jou op.  

Jezus liet zich al veel eerder en vaker horen. En vandaag weer. Hij dringt zich op. 

Dringt … dwingt niet. 

Houd je Hem op een afstandje? Of ga je dat woordje ‘eigenlijk’ schrappen? 

Ga je Hem alles geven? Ga staan en zing: Jezus alles geef ik U. 

 


