
Eeuwig duurt Gods trouw 
Preek n.a.v. Psalm 136, Ds. Maarten van Loon, augustus 2017 

 

[1]Heeft God een plan met je leven?  

Mee bezig … Heb ik niks mee … Bedenkelijk … Jaloers [ander mee bezig, mijn leven zo ‘gewoontjes’] 

Wat heeft dit met Psalm 136 te maken? Niks + van alles! Kom apart op vraag terug.  
 

[2]Psalm 136 

Meest opvallend: refrein. Eeuwig duurt zijn trouw [goedertierenheid; vastberaden (verbonds)liefde]. 

Trouw/liefde laat Psalm zien. 26x regel met iets wat God gedaan heeft + refrein. 26: JHWH (10/5/6/5) 

Naam = wezen. Pls: al zijn wij ontrouw, Hij blijft trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet. 

Oproep: Prijs God hierom. Elke dag! 
 

[3=zwart]Waaraan is God trouw? 

Psalm: aan zijn volk. Door dik en dun.  

Want: God heeft een plan. Niet individuen, met mensheid = verhaal Bijbel. 

Lijn van de Bijbel: schepping, zondeval en dan: reddingsplan.  
 

Via Israël. “Tussenstap”. [Abraham: volk dat alle volken tot zegen zou gaan worden; verbond] 

[4]Psalm geeft hoog op van de uittocht. [eerste gedeelte schepping; ‘kerndeel’: exodus tot intocht] 

Enthousiast over hoe God Egypte strafte, de Rietzee in tweeën spleet, koningen versloeg etc. 

Vaak: mooi, maar wat moeten we met die oude verhalen? Gaat het nog wel over mij? [beetje modevraag ..] 
 

Gaat helemaal over jou en mij!!!! 

1) Opgenomen in die beweging van God! Zijn plan. Verbonden met brs+zrs uit OT.  

Lopen a.h.w. mee door de Rietzee. Verbonden met de stoet door alle tijden naar [nwe] Jeruzalem.  

2) Gaat over mensen net als jij en ik. Ok, andere tijd. Maar uit zelfde hout gesneden. 

Ja, Psalm geeft hoog op van de uittocht. Geweldig wat God allemaal heeft gedaan. Trouw/liefde. 

En die licht extra op. Want: wat deden de mensen? Waren die ook trouw? Hielden evenveel van God? 
 

[5=zwart]Ze zijn nog niet weg: Farao spijt. Komt achterna. Volk ziet het. Mozes krijgt ervan langs.  

“Waren er in Egypte geen graven? Had ons daar toch gelaten.” 

“We zeiden het toen toch al, laat ons toch met rust …” 

 Toch: bevrijding: zingen het hoogste lied. 

Ja, eeuwig duurt zijn trouw. 
 

Poos later. Mozes is lang op de berg. “geef ons toch een andere God”[6] gouden kalf. 

Op het hart getrapt. En toch: [7]nieuwe stenen tafels met de wet. [Mozes gooide de eerste stuk] 

Ja, eeuwig duurt zijn trouw. 
 

Nog weer later. [8]Ze krijgen elke dag te eten. Zonder ervoor te hoeven werken. Manna. Volk klaagt: 

“we willen vlees. We willen vis, zoals in Egypte. En komkommers, watermeloenen, prei, uien en knoflook.”. 

JHWH boos, maar ze krijgen vlees! In grote hoeveelheden. 

Ja, eeuwig duurt zijn trouw. 
 

Kort daarna. [9]Gezag van Mozes betwist door broer en zus: spreekt de Heer soms alleen door jou? 

God maakt duidelijk: Mozes is mijn knecht. Iets later: opstand tegen Mozes. En zo meer … 

Maar God gaat toch telkens weer verder. [10]Uiteindelijk komen ze in het beloofde land. [melk/honing] 



Ja, eeuwig duurt zijn trouw. 
 

[11=zwart]Herkenbaar toch? 

Je hebt je zegeningen nog niet geteld, of je moppert alweer. 

We vragen: God waar bent u? Kunt u niet …? [in gedachten: anders … weet ik het zo net nog niet] 

Mensen toen, mensen nu – wij: niet zo vol vertrouwen. Niet zo trouw. Kijk, en dan licht Gods trouw op! 

Dat mogen we leren van die ‘oude geschiedenissen’. [NB: die waren voor heel wat mensen later ook oud!!!] 

Zo leer je God kennen. Zoals Hij is. Trouw door dik en dun – ook voor jou.  

[12]Eeuwig duurt zijn trouw! 

26x herhaald. Lijkt wel een opwekkingslied. Kracht herhaling. Scanderen: inprenten, laten indringen. Beseffen. 

 

[13=zwart]En prijs Hem nog meer omdat Hij het plan verder gebracht heeft. 

Stukje van Gods totaalplan gezien. Zijn weg. 2500 jaar geleden ongeveer. 

Weg die naar Jezus voert. [14]Plan gaat verder. Om bij Jezus uit te komen. [uit volk v Abraham voortgekomen] 

Jezus die de geschiedenis over moest doen. 

[15=zwart]Ook een uittocht. Moest naar Egypte om vandaar naar Israël te gaan. [vlucht] 

“Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen”, [Hosea] moest in vervulling gaan, aldus Matteüs. 

Bijbel: doortocht Rode Zee wel vergeleken met doop. NGB 34 [1 Kor. 10]:[16] 

“Christus is onze Rode Zee, waar wij doorheen moeten gaan om te ontkomen aan de tirannie van Farao – 

dat is de duivel - en binnen te gaan in het geestelijke Kanaän” 

We moeten door het oog van de naald. Gered worden. Waar het eigenlijk niet kan. Menselijkerwijs. 

Gered worden, daar waar we het totaal niet verdiend hebben. 

Maar, loof God, want Hij is trouw! Hij redt, door Jezus.[17] 

Gods plan staat vast. Met ons. Met jou: Hij wil je redden door Jezus. Dat is Gods grote plan. Ook met jou. 

Geloof dat! En voeg in ! 

 

[18=zwart]Nu: Gods plan met jou. Jouw leven. Is er zo’n speciaal plan? Bijbel heeft het er nooit over! 

Ook niet in Jer. 29: 11 (mijn plan met jullie staat vast). 

Populaire tekst, maar: geen bewijstekst voor individueel plan. Eerder voor grote plan van God! 

Zoek je naar Gods plan? Begin dan hier. Bij Jezus. 

Weet je samen met het volk van toen opgenomen in de uittocht. Beweging van God. 

Nu: uit het slavenhuis van de zonde. 

 

Het plan van zijn koninkrijk. Waar alles anders gaat dan ‘normaal’. 

Dit is Gods plan met jou, ieder van ons: dat we de mindset van Jezus krijgen. 

Ook iets van die trouw en liefde laten zien. Niet alleen meezeggen, maar meedoen. 

Trouw = ook die liefde vertonen. Met het volk meelopen. Letterlijk en figuurlijk. 

Dat is invoegen. [snelweg: netjes ritsen; hoeft hier niet, mag ook chaotisch, maar voeg in!] 

 

Dus: niet te ingewikkeld maken. 

God leidt je leven. Zeker. Maar niet altijd op een manier dat je een speciale roeping o.i.d. krijgt. 

[NB: als iedereen:  niemand bakt meer brood; geen transport; geen huizen gebouwd; onderwijs; boeken 

gecontroleerd etc. etc.] 

Idd, sommigen wel. In de Bijbel ook. Sommige mensen duidelijk geroepen. 

Maar niet altijd op een manier dat je een speciale roeping o.i.d. krijgt.  



Meestal overkwam het hen. Zochten ze er niet naar. 

Mozes. Wilde niet! Amos: vanachter de ploeg. Jesaja: ik ben niet heilig genoeg! Maria … 

Niet krampachtig zoeken. Veeleer in het leven van elke dag. Hoe sta je daarin? Welke keuzes. 

[19]Luther: als ik wist, dat morgen de wereld ten onder ging, zou ik vandaag een appelboompje planten!  

“gewoon” doorgaan met leven, tot eer van God. In zijn stijl. 

Vind daar maar rust in: gewoon je werk doen, de dingen oppakken die op je pad komen.  

En dat [appelboompje] op de manier van Jezus doen. 

 

[20=zwart]En als God je wat op het hart heeft? [kan; zeg dus niet dat dit niet voorkomt!] 

Onderzoek het maar. Bid erom. En zie maar wat er gebeurt. 

 

[21]Maar hoe dan ook: God heeft een plan. Een groots plan. 

In dat plan mag je je opgenomen weten. En Hij gaat het volbrengen. 

Want, loof de Heer, [zeg het nog maar 1x mee;] eeuwig duurt zijn trouw! 


